“Loop maar eens een dagje mee”

Geboren in Noord-Holland en opgegroeid in Zeeland, na wat omzwervingen in Zwolle
geland. Dat is in geografische zin het leven van Kees. Kees is een doener, die graag en
makkelijk praat. Dat blijkt wel uit zijn cv. Vele jaren heeft hij als vertegenwoordiger in
technische producten Nederland doorkruist. Na een aantal bedrijfsovernames en
reorganisaties te hebben overleefd, kwam ook Kees voor op de lijst van medewerkers
die ontslagen moesten worden. Met een fatsoenlijk afscheid, ook in financiéle zin, kwam
Kees bij huis. Lang thuiszitten beviel hem niet. Hij ging iets anders doen, in een
attractiepark werken. Na een aantal jaren kwam ook daar een einde aan.

En toen. [emand tipte hem over de Gift City. Daar wilde hij wel een keertje gaan kijken.
Maar het kwam er niet van, totdat hij een keertje in de stad was, en onderweg overvallen
werd door een regenbui. Het City Café was de aangewezen plek om te schuilen. Dit was
de gelegenheid om even rond te kijken. Hij vroeg aan de eerste beste die hij tegenkwam
of hij hier kon werken. Daarna ging het snel. Kees werd uitgenodigd voor een
intakegesprek. Hij begon met helpen in de meubelloods, met een aantal collega’s. In de
tijd die overbleef is Kees met de gereedschapskist gaan rondlopen. Zo heeft hij geholpen
bij het inrichten van de facilitaire ruimte. En hij was ook te vinden in de vrachtwagen,
om spullen op te halen en weg te brengen.

Van de gesprekken leerde Kees veel. Hoe mensen denken over het leven, en over de
situatie waar ze in zitten. Tijd speelt geen rol, dat geeft een mate van ontspanning.

Een van de mooie dingen in de Gift City is de Ondernemerslunch. Een aantal keer per
jaar komen ondernemers lunchen om elkaar en de Gift City beter te leren kennen.
Vrijwilligers krijgen daar een kans zich te presenteren, waardoor mensen een baan
kunnen vinden bij een bedrijf. Ook Kees werd daar naar voren gehaald. Geheel
onvoorbereid vertelde deze makkelijke prater wie hij is. Het gevolg was dat er een
aantal gesprekken volgden met wat ondernemers. Twee maanden heeft hij in een
magazijn gewerkt, maar dat bedrijf paste niet bij Kees, en omgekeerd.

Hij liep weer bij de Gift City binnen, waar hij direct apart werd genomen om te praten
over een andere werkgever.
“Loop maar eens een dagje
mee”, luidde het advies. Dat
werden acht dagen.
Vervolgens ging Kees op
vakantie. Op zijn
vakantieadres kreeg hij een
telefoontje dat hij kon
beginnen. En hij werkt daar
nog steeds. Met veel plezier.
Een vaste werkplek, niet
meer rondreizen door het
land.
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